
 
De leukste wedstrijdjes zijn degene die spontaan ontstaan. Zo stuurde Hans een mailtje naar wat 
enthousiaste schutters om bij Ravenstein in de sneeuw te komen schieten. 
“Het wordt maar een kort rondje i.v.m. korte voorbereiding, kou, 

bevriezingsverschijnselen enz. Het zullen 10 doelen zijn waarschijnlijk en we kunnen 
pauzeren wanneer we willen!” 

…en niet te vergeten de schrobbelèr staat nog koud van de laatste keer.  
 

Ik zag het mailtje van Hans pas op zaterdag ochtend. Ik zat 
toen nog lekker aan een ontbijtje nabij onze hofstad en ik 
moest ook nog boodschappen doen. Om 13:00 zouden we 
beginnen dus dat betekende inpakken en weg wezen...   
Mocht er in het Guinness Book of Records  een notitie zijn op snel 
boodschappen doen dan kom ik aardig in de buurt denk ik.  

Om 13:05 kwam ik uiteindelijk aan, net voordat ze het eerste doel gingen schieten. Na een 
begroeting van de echte schutters zag ik tot mijn verbazing ook een verdwaalde compound schutter 
met een houten stok zwaaien. Had Gerrie het licht gezien en op zoek naar een echte uitdaging? 
 
8 Schutters waren gekomen om de kou te trotseren en in de prachtige witte weide te schieten. Naast 
Gerrie waren dat Cees, Hans, Jos, Guus, Chris, Tonny en ikzelf. 

 
Hans had gisteren al de route uitgezet en in de ochtend de beesten geplaatst. 
De beesten kleurden mooi op in de witte sneeuw.  
Voor de kou en ook een beetje de gezelligheid was de vuur korf aangestoken. 
Er stond een stevig briesje die de gevoelstemperatuur wel tot een graad of 6 
a7 onder nul bracht. Na de eerste 4 doelen deden we maar snel even een 
schrobbelèrtje om in de wei niet te bevriezen… 

 
Het was zeer gezellig schieten met zo’n fanatiek clubje. Het was naast de kou 

een uitdaging om jezelf niet te laten afleiden door Cees en Gerrie. Die mannen 

kunnen je goed aan het lachen krijgen. 
Cees had het wel erg koud en voor Gerrie leek het wel zomer. “kan 

niet koud genoeg zijn”. Hij lied menig maal zien dat hij geen kousen 
aanhad en bood zelfs Cees aan om zijn handen in zijn schoen te 

warmen…. 

 
Het eerste rondje zat erop. Guus moest naar huis en Tonny naar zijn 

schoondochter. Die kon elk moment bevallen van zijn 
eerste klein kind. Je kon zien dat hier een trotse Opa 

in spe stond! “reken maar dat deze een boog gaat vast houden”, zei hij overtuigend. 
 

Cees stond te bibberen en ontspande de boog. Net als Jos vond hij het wel koud 

genoeg geweest. 
Op het hoogte punt moet je stoppen Cees! Het laatste doel was namelijk 3 keer mis… 

Winters rondje in de wei. 



 

We bleven nog met drieën over. Wel stelde voor na een schrobbelèr nog een Hunter rondje te doen 

en dan gelijk de beesten uit de wei mee te nemen. 
 

Hans bedankt voor deze ronde! Het was een genot om in de 
sneeuw te schieten en het leverde mooie plaatjes op!  
De uitslag is dan uiteindelijk niet zo belangrijk meer…. 

 
De uitslag:  

 
1. Tonny   134   2 kils  

2. Chris   115  1 kil 2 missers 
3. Hans   115  1 kil 2 missers 

4. Guus   102  4 missers 

5. Gerrie   95 2 kils 2 missers 
6. Jos   93  1 kil 4 missers 

7. Humphrey  91   2 missers 

8. Cees   84  4 missers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Humphrey. 
Zaterdag 19 januari 2013. 


